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Beste leden, vrienden en wie ook maar verbonden
is met het confessionele gedachtegoed in de
Protestantse Kerk in Nederland.

Graag nodigen we u uit voor de

ONTMOETINGSMORGEN

op zaterdag 5 oktober 2024 in de Schakel,
Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.
Inloop vanaf 9.30 uur; aanvang 10.00 uur.
Inleiders: ds. Gert de Kok
ds. Mark de Jager
Onderwerp: ‘De predikant heeft de toekomst,
maar hoe ziet die eruit?’

Dat de kerk krimpt, is voor veel mensen geen
geheim. Kijk de gemiddelde leeftijd van het
ledenbestand van de Confessionele Beweging er
maar op na. Dat er ondanks de krimp een groeiend
tekort aan predikanten is, weten we inmiddels ook.
Beide ontwikkelingen geven zorgen voor de
toekomst, en vragen om creativiteit en vertrouwen
op de Heer.

Tijdens deze ontmoetingsochtend gaan we
realistisch kijken naar hoe de kerk er voor staat,

naar wat dit betekent voor de rol van de predikant,
en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. De
basisvraag is: waar vinden we hoop? En waartoe
roept God ons in deze tijd?

De ochtend wordt voorbereid en ingeleid door ds.
Gert de Kok en ds. Mark de Jager, twee jonge
predikanten die geen onbekenden zijn bij de CB.

Zij hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor o.a.
een Roepingenzondag en de geestelijke vorming
van theologiestudenten.

De Ontmoetingsmorgen is speciaal bedoeld voor
studenten, maar ook belangstellende leden zijn
hartelijk welkom. De ontmoeting met elkaar is een
belangrijk onderdeel van deze morgen!

Voor deelnemers aan de Ontmoetingsmorgen is er
na afloop gelegenheid deel te nemen aan de lunch,
voor studenten GRATIS; van anderen wordt een
bijdrage van € 15,- gevraagd.

Graag vooraf opgeven bij de secretaris:
secretaris@confessionelebeweging.

Namens het hoofdbestuur
Ds. Wim van der Hoeven, secretaris

Eenheid in (verzoende) verscheidenheid

Ons hoofdbestuurslid ds. Mart Jan Luteijn maakte de vergadering van Protestantse Kerken in Europa mee.

Hoe ga je met elkaar om als je van mening verschilt
over belangrijke theologische onderwerpen? Dat
was een vraag bij de zes jaarlijkse vergadering van
de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa
(CPCE). Ik was daar namens de PKN als een van de
100 afgevaardigden. Tussen al die kerken zijn grote
verschillen: west en oost, luthers en gereformeerd,

volkskerk of minderheid. Het is dan soms lastig om
elkaar te vinden. Voor deze gemeenschap is de kern
het gezamenlijke verstaan van het evangelie, zoals
te vinden in de Concordie van Leuenberg. Maar de
vraag is of je het dan ook eens moet zijn op het
gebied van bijvoorbeeld gender? Tijdens de
vergadering bleek namelijk dat daar in Duitsland,



lerland en Roemenié nogal verschillend over wordt
gedacht.

Hoe houd je elkaar dan toch vast als oecumenische
gemeenschap? Daarvoor gebruiken ze de
uitdrukking ‘eenheid in verzoende verscheidenheid’
(unity in reconciled diversity). Het woord
‘verzoende’ is een cruciale toevoeging. Het gaat er
niet om dat wel elkaar laten gaan en dat alles
zomaar kan. Maar wel dat we elkaars verschillen
zien binnen de dingen waar we het wel over eens
zijn. Als we allebei geloven in de verzoening door
Christus, dan is de kijk op gender minder belangrijk.
Vooral als blijkt dat onze positie op dat viak cultureel
beinvioed is.

De komende zes jaren willen ze deze basishouding
wat praktischer uitwerken. Want voor het eerst in
vijftig jaar heeft een kerk (luthers Letland) de
gemeenschap verlaten. Posities lijken soms te
radicaliseren en de gemeenschap staat wat dat
betreft onder druk. Hoe kan je dan het met elkaar

oneens zijn, en toch elkaar vast houden? Wat dat
betreft is de PKN een mooi voorbeeld van hoe het
kan. Volgens mij is de PKN een van de breedste
kerken daar vertegenwoordigd. Samen op weg,
progressief en conservatief. En soms zelfs een
volkskerk  (hervormd) en een radicalere
‘minderheidskerk’ (gereformeerd) in één dorp, zoals
in Vuren.

Ook in ons kerkverband staan de verhoudingen
soms op spanning. Dat is niet te voorkomen. Maar
laten wij als Confessionele Beweging dan leren van
deze oecumenische gemeenschap. Om het gesprek
met elkaar te blijven voeren, juist rondom het
gezamenlijke verstaan van het evangelie. En, wat net
zo belangrijk is, om ook samen het Avondmaal te
blijven vieren. Rondom de tafel is er echt sprake van
eenheid in verzoende verscheidenheid!gebeurd
waarvan ik hoop dat het van blijvende waarde zal
zijn..

Jarenlang was Prof. Dr. Luco van der Brom betrokken bij het werk van onze vereniging.
Vrienden stelden een boek voor hem samen.
Hier het verslag van onze voorzitter die bij de aanbieding aanwezig was.

Theologisch jongleren

Op 28 juni jl. vond in de Bartolomeuskerk te
Noordlaren (Gr.) de boekpresentatie plaats van
Theologisch jongleren: God en mens in relationeel
perspectief. Dit boek bevat een verzameling
artikelen van de hand van prof. dr. Luco J. van den
Brom. Deze bundel werd bezorgd door dr. Heleen
Maat en dr. Alco Meester, twee leerlingen die bij
Van den Brom zijn gepromoveerd.

De verzameling artikelen biedt een overzicht van
het theologiseren van Van den Brom vanaf zijn
promotie in 1982 op het bekroonde proefschrift
God alomtegenwoordig (Mallinckrothprijs: deze
prijs wordt eens per tien jaar toegekend aan de
schrijver van het beste, aan een openbare
universiteit in Nederland verdedigd theologisch
proefschrift) tot een bijdrage uit 2013 over
narratieve theologie. In alle artikelen komt de
nadruk op het relationisme — het kader waarbinnen
Van den Brom theologiseert — naar voren. Naast zijn
predikantschap en academische loopbaan was Van
den Brom actief binnen onze confessionele kring:
van de Regionale Commissie ‘Utrecht/’'t Gooi’ waar
ik hem in 1982 leerde kennen in mijn studententijd
als organisator van studiebijeenkomsten tot het

curatorium en de klankbordgroep voor onze
bijzondere hoogleraarspost aan de Rijksuniversiteit
Groningen waar we elkaar ook weer ontmoetten.

In een kleine en intieme kring is de bundel aan Luco
van den Brom overhandigd waar ik namens ons
hoofdbestuur bij aanwezig was. Na muziek en
inleidende woorden van zijn kinderen volgde de
presentatie en aanbieding door Heleen Maat en
Alco Meesters (de foto is van de hand van Dick Vos).
De titel van de bundel is ontleend aan de Utrechtse
oratie van Van den Brom waarin hij stelde dat een
theoloog een jongleur is. ‘Je werpt een balletje op
en ziet hoe het gaat of wordt opgepakt,” zo lichtte
hij bij de presentatie toe in zijn dankwoord.

De bundel, die mogelijk gemaakt is door financiéle
ondersteuning van onze Confessionele Beweging, is
te verkrijgen bij dr. Alco Meesters via het emailadres
theologischjongleren@gmail.com en kost € 25,00
(inclusief verzendkosten). Dit bedrag kan worden
overgemaakt op bankrekeningnummer NL81 INGB
0005 7149 66, t.n.v. A. Meesters, Steggerda, o.v.v.
‘Theologisch jongleren’ en het adres waar het boek
naartoe gestuurd kan worden.

Dr. Jurrien Mol, voorzitter Confessionele Beweging
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Vertel het maar!

Vrijwilliger gezocht
voor administratieve ondersteuning

Onze stichting, Vertel Het Maar, ontwikkelt
materiaal voor de kindernevendienst,
zondagsschool of kinderkerk. Dit doen wij, omdat
onze stichting een gezamenlijk ideaal heeft.
Namelijk om Gods blijde boodschap aan kinderen te
vertellen. Zodat ze leren geloven en hun geloof
gevoed en geoefend wordt.

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger voor
administratieve ondersteuning

We zoeken iemand die zich vooral bezig zal houden
met ledenadministratie van onze stichting en het
verdelen van de reacties die binnenkomen op het
algemene e-mail adres naar de juiste personen.

Wij denken dat dit gemiddeld 4 uur per week zal
kosten.

Het werk kan vanuit huis gedaan worden, op
zelfgekozen tijden.

Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Voor vragen en aanmelden kunt u/ jij contact

opnemen met:

- ds. Anja van Geerenstein, secretaris
anja.van.geerenstein@caiway.net, 010-229 84 23,

- ds. Arend-Wim Estié, voorzitter
aw.estie@xs4all.nl, 06-14 94 70 50.

Vertel Het Maar zoekt penningmeester

Onze stichting, Vertel Het Maar, ontwikkelt
materiaal voor de kindernevendienst,
zondagsschool of kinderkerk. Dit doen wij, omdat
onze stichting een gezamenlijk ideaal heeft.
Namelijk om de blijde boodschap van het geloof tot
levensbrood op de levensweg van onze kinderen te
brengen. We zijn gelieerd aan de Confessionele
Beweging en dringend op zoek naar bestuursleden
m.n. een penningmeester, we zoeken iemand die
ook vanuit haar/zijn werkzaamheden ervaring heeft
met het regelen van de financién en het opstellen
van een begroting. We vergaderen vijf a zes keer per
jaar.

Voor meer informatie: ds. Arend-Wim Estié
aw.estie@xs4all.nl, 0342-55 14 13

Meer informatie over Vertel Het Maar is te vinden
op https://vertelhetmaar.nl/over-ons/

Kerstproject Vertel Het Maar ‘Hij is Alles

De christelijke kerk belijdt, ook op Kerst, dat Jezus
onze Heer en Verlosser is. Als we de geschiedenis
lezen van Jezus’ geboorte, dan klinken daarin zijn
levenslessen en wonderen, maar ook zijn lijden en
sterven op Golgota en zijn opstanding uit het graf
mee. Daarom lezen we dit jaar niet de
gebeurtenissen vlak voor de geboorte van Jezus in
Betlehem tijdens de Romeinse overheersing (Lucas
len2).

We bereiden ons voor op Kerst door de vraag te
stellen:

Wie is Hij die in de kribbe ligt? Wat heeft Hij ons te
bieden? Waarom kunnen wij niet leven zonder

Hem? We horen een paar antwoorden uit de Bijbel
en willen die een plaats geven in ons leven.

Zondag 1 december: Johannes 1:29-34

Thema: Jezus is het Lam van God

Projectthema: Voor altijd genoeg

Johannes de Doper doet gehoorzaam zijn werk bij
de Jordaan: bekeer U, Gods Koninkrijk is dichtbij.
Dan ziet Hij Jezus: ‘Daar is het Lam van God dat de
zonde van de wereld wegneemt’. Dat biedt hoop.
De zonde zal verdwijnen door Hem; nog één offer
en de ban is gebroken. Jezus’ offer is voor altijd
genoeg, ook voor ons.
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Zondag 8 december: Johannes 2:1-12

Thema: Jezus brengt vreugde

Projectthema: Vreugde in overvioed

Het eerste wonder dat Jezus doet herinnert aan de
wereld zoals God die geschapen heeft. Hij verzet
zich tegen het werk van Gods tegenstander, die het
leven vreugdeloos wil maken. Jezus verandert water
in wijn, de dood in het leven. Ook in ons leven mag
door Christus de moeite en het verdriet weer
plaatsmaken voor vreugde.

Zondag 15 december: Johannes 5:1-18

Thema: Jezus geneest

Projectthema: Helemaal beter

Jezus doet tijdens zijn leven en werken op aarde
vele genezingen. De diepste genezing is het herstel
van de relatie met God. Het Kerstkind kwam op
aarde om zieken te genezen, hun hart en hun
lichaam. In geloof mogen we weten dat de Heer ook

alle  onvolmaaktheid uit ons bestaan wil
overwinnen, op zijn tijd en zijn manier.

Zondag 22 december: Matteiis 1:18-25

Thema: Jezus is Gods Zoon

Projectthema: Mensenkind uit de hemel

Jezus is Gods Zoon, omdat de Heilige Geest over
Maria komt. Jozef mag voor Jezus en Maria zorgen.
De redding en hoop komen uit de hemel, maar
mensen mogen het geloven en hun rol spelen in
Gods plan. Ook wij. Kerst brengt ons God zelf, een
mensenkind uit de hemel. Heilig en kwetsbaar.

Woensdag 25 december Kerst:

Johannes 10:11-18 en Lucas 2:8-15

Thema: Jezus is de goede Herder

Projectthema: Een geboren Herder

Met de geboorte van Christus is het Koninkrijk van
God dichtbij gekomen. De eersten die dat mogen
horen van zijn de herders in de velden van
Betlehem. Jezus is de goede Herder die opkomt voor
alle schepselen.

De herders in het veld krijgen een hart onder de
riem van hun goddelijke collega. Ze reageren daarop
door Hem bij zijn wieg te aanbidden. Wij worden
uitgedaagd de herders te volgen naar de plaats waar
we Christus kunnen ontmoeten en aanbidden. De
kerk, maar ook al die andere plaatsen waar onze
God zich wil laten zien en horen. Christus wil Goede
Herder zijn voor iedereen.

ds. Dick Westerneng,
hoofdredacteur Vertel Het Maar

ds. Anja van Geerenstein,
secretaris Vertel Het Maar

Deze Nieuwsbrief wordt via e-mail naar een groot deel van de leden en
belangstellenden verstuurd.

Krijgt u de Nieuwsbrief per post toegezonden, dan beschikken wij (nog) niet over
uw mailadres. Heeft u een mailadres, geef dit dan door aan ledenadministratie:
leden@confessionelebeweging.nl

Zie voor informatie over de vereniging en de activiteiten van de afdelingen:

www.confessionelebeweging.nl



